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Het draaiende erfgoed in dichtregels

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Molendag Goeree-Overflakkee is
een mooie jaarlijkse traditie. Die dag staan de eilandelijke molens
extra in de schijnwerpers en trekken ze vele bezoekers, die wel eens
willen zien hoe zo’n molen werkt of om een praatje te maken met
de molenaar. Dit jaar is de Molendag op zaterdag 13 juli.
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Door Kees van Rixoort

Goeree-Overflakkee telt twaalf
molens. Elf daarvan zijn in beheer
van de Stichting Tot Behoud Der

Overflakkee.

Molens van Dirksland
één hele, één halve
n één afgebroken
de hele De Eendracht
een mooier naam kan niet
de halve. ...

de afgebroken zou toch niet
‘De Rode Molen’ hebben geheten
ach, Klein Parijs ...
met een soort discomolen aan de kade
voor wachtende arbeiders op werk
of voor hen die hun loon
hun verdiende loon ...

maar nee, niet dromen
die molen heette Het Fortuin
de oudste van het eiland
Jortuin ... paradijselijk genot ...
is hij daarom afgebroken

Niels Snoek

klap van de malle molen

met veel bravoure sloeg hij imposant op zijn stalen borst
“ik ben een dolende ridder die de vijanden zal verslaan”
Aan ieder die het in La Mancha maar wilde horen

fier als een vorst, klaar voor het gevecht
: om als held te zegevieren
vertrok hij met zijn oude paard en knecht

in zijn fantasie
zag hij malle molens voor reuzen aan
met zwaaiende zwaarden

Shancho kon zijn verwarde geest niet meer bedaren
door keer op keer op keer te herhalen
- dat het wieken van draaiende windmolens waren

als een malloot trok hij ten strijde
de klappen van wieken waren
niet meer te vermijden

met zijn ros op het slagveld
gehavend, zijn ego aangetast
maar voelde zich nog steeds de held

" Don Quichot had vast
Als kind al eens eerder
en klap van de malle molen gehad

Marian Kortekaas

Molens Op Goeree-Overflakkee,
kortweg de Molenstichting Goeree-
Het zijn allemaal

korenmolens en ze zijn stuk voor
stuk draai- en maalvaardig. De vrij-

willige molenaars laten de wieken
van hun molens zo vaak mogelijk
draaien. In ieder geval op zater-
dag en natuurlijk op de Nationale
Molen- en Gemalendag, Open
Monumentendag en dus de Molen-
dag Goeree-Overflakkee.

Deze beeldbepalende monumenten
en wonderen van techniek inspi-
reerden De Reizende Dichters tot
een aantal molengedichten. Een
selectie vindt u op deze pagina.

Onder de wieken van ‘de Hoop’

voetgangers drommen samen
nietig onder de wieken
van de vaderen

elke slag als de pomp

an het hart van de oude kern
slagen die kleven aan

e molensteen van het verleden
van kwijtgeraakte tijd

horen zeggen en verhalen
van korenkorrels malen

_en gebroken brood

we zien de nieuwkomers
met wapperende haren
mee in de wind
van overgangsgenade

verbonden met de as van de wereld
ligt in hen
het kompas van de toekomst
ronddraaiend met de wieken
van de molen van ‘de Hoop’

Frouke Bienefelt

Molenwind

De molens van Goeree-Overflakkee
hebben prachtige namen
van Zwaan tot Korenbloemn
enorme stenen malen het graan

geslagen door vele voor- en najaarsstormen
en voeten die in het water hebben gestaan
in zware klei of boven op dijken

het was niet eenvoudig voor de molenaar
afhankelijk van de wind, een zwaar bestaan
twaalf molens draaien nu nog hun wieken
in de zilte lucht en zeeklimaat

dankzij de molenstichting
voldoen ze weer aan alle normen

Magda Haan

Jarige molen

Molen de Windvang in Goedereede viert dit jaar de drichonderd-
ste verjaardag. Altijd was de gedachte dat de molen in 1791 was
gebouwd, maar nader onderzoek wees uit dat het stichtingsjaar
1719 is. Daarmee is de Windvang niet de oudste molen van
Goeree-Overflakkee. Dat is de in 1705 gebouwde Korenbloem in
Sommelsdijk. De Molenstichting en molenaar Wim de Vries laten
het jubileum van de Windvang niet zomaar voorhij gaan. Op 9 en
10 augustus is het feest rond de Goereese molen.

Water en Wind

tussen jouw dijk en de mijne
ligt de afstand juist
wind en water liggen beide
 opons pad gekruist
vandaag is het licht, morgen duister
. duister zonder meer

over en weer bemoedigende woorden
over slib en uiterwaarden
witte kuifjes op het water
riet en pluimen buigen neer
en het lichtspel op de golven
lichten keer op keer

tussen mijn dijk en die van jou
is een wereld van vertrouwen
op klavertjes niveau
als de wieken van de molen

en die afstand delen wij
jijen ik
Aart Dorsman
De Bommelaer

Duizelig word ik van de zeven >
verschillende bouwtypes,
één molen per jaar borduur ik
in tweedraads kruissteekjes
een heus schellekoord
wordt het met bronzen
ophangbelbeslag en al

na het werk waren wij vertrokken
de ganse nacht door de landen
Frankrijk en Belgié gereden
onze eerste gezamenlijke rit
naar het noorden en mijn
eerste bezoek aan Nederland
ruim veertig jaar geleden

op het eiland wordt het langzaam licht
de ronde stenen korenmolen in zicht
enfin! Deze staat fraai in de wind
met zijn imposante wieken
en de geelgroene balken
de nieuwsgierigheid neemt toe
nooit eerder een molen gezien
wat ben ik benieuwd naar je
Oudhollandse reus, rustige
wachter in Den Bommel.

Catherine van Vliet-Saivres
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